Als de dood komt

I En me toefluisterde

"Je dagen zijn geteld."

Laat ik hem dan zeggen:

"Ik heb geleefd in liefde, niet in tijd."
Rabindranath Tagore

Mevrouw

[Ida Van der Elst

Weduwe van Theo Weyts (11993)

Geboren te Hombeek op 21 maart 1920
en te Hofstade, tijdens een kortverblijf,
in het woonzorgcentrum “Ambroos”
van ons heengegaan op 18 mei 2018.

Erelid van Hoembeka
Lid van OKRA
Gewezen lid van Femma en
van de Mechelse academie voor beeldende kunsten.

De uitvaartviering, waartoe wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk te Hombeek
op vrijdag 25 mei 2018 om 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiekelder
op de begraafplaats van Hombeek.

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel
van de kerk vanaf 9.40 uur.

Zaterdag 23 juni 2018 om 17.30 uur vieren wij

eucharistie voor de overledene in de hoger genoemde kerk.

Dit melden u met diepe droefheid:

Roger en Sonja Vertenten - Weyts

haar kinderen

Jan en Ilse Tuts - Vertenten
Joris Vertenten

haar kleinkinderen

Helder Tuts
Klaas Tuts

haar achterkleinkinderen

De families Van der Elst, Weyts, Willaerts en Vets.

Met dank aan drs. Paul Tassenoy en Marij De Backer,
het verzorgingsteam van Tiny Dom en het personeel van
het WZC Ambroos voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Mechelseweg 38/1 - 2811 Hombeek

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
Hombekerkouter 1, 2811 Hombeek - Mechelen Tel. 015 20.40.45
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be



