
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dag moeke Tremelo, Paula 
 

Oxdonk kende je als hardwerkende boerin en daarna 
met je kruidenierswinkel. Soms niet positief, je was 
energiek en wist goed wat je wou. Daar heb je dan ook 
voor gestreden samen met onze va die alles voor je 
deed. 
 

In Tremelo en ook in Spanje hadden jullie een goede 
vriendenkring die met de jaren afbrokkelde toen er hier 
en daar vrienden afvielen. Dat is nu eenmaal het nadeel 
als je het geluk hebt om lang te leven. Een leven als 
God in Frankrijk, tijdens de winter in de warmte van de 
Spaanse zon en in de zomer aan de Belgische kust. 
 

Toen je nieuwe knieën nodig had en je deze niet kon 

krijgen omwille van je hartkleppen die niet goed sloten 

ben je langzaam afgedwaald in je hoofd. Je snapte het 

allemaal niet meer. Toen je ook geen trappen meer kon 

opstappen ben je terug naar Oxdonk gekomen. Minder 

en minder herkende je de dagelijkse dingen en de be-

kende familie. Zo streng als je vroeger was, zo mee-

gaand was je dan. We moesten dikwijls lachen met je 

uitspraken, zowel je dagelijkse verzorgsters Els en Sisca 

als je kinderen en kleinkinderen.  
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Volgend jaar zouden jullie 70 jaar samen zijn. Het 
mocht niet zijn, op een korte periode belandde je in 
het ziekenhuis en in Zonnetij. Daar gingen we dansen 
zei je. Nu mag je boven dansen en gelukkig zijn in 
Gods eeuwige liefde. 
 

We zullen je missen moe, moeke Tremelo. 

Vake, je kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen 

 

________ 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


