
Dan gebeurt het ineens, het is voorbij, 

Je leven heb je achter je gelaten, 

Je bent gegaan naar de hemel, 

Je ligt er nu echt heel mooi bij, 

Je hebt echt geknokt voor het leven, 

Je hebt alles gegeven wat je maar had, 

Ik vind het goed van je, 

Maar je was echt op, 

Je kon gewoon echt niet meer verder, 

Je leven mocht je gewoon achter je laten, 

Je bent er nu niet meer, en lieve moeder, 

Ik mis je nu echt! 

_____ 

 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

uw troostend woord of uw stil gebaar. 
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