
 

Er zijn geen woorden voor een zieke  

van wie je weet, hij redt het niet. 

Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,  

je bent bevangen door verdriet.  

Toch ben je dankbaar voor z'n einde  

dat na zoveel moedig strijden kwam. 

Omdat het niet alleen zijn leven,  

maar ook zijn lijden overnam.  

 

 

† 
 

Liefdevol aandenken aan 
 

De heer 

Frans Goossens 
 

° Ramsdonk op 3 december 1945 

† Duffel op 3 maart 2018 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 
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