
Met zorg en liefde heb je ons gezegend 
geen moeite was te veel voor jou 
je was een moeder voor ons allen 
een Moeke die iedereen zich wensen zou 
 
Je genoot volop van het leven 
steeds opgewekt en graag op zwier 
je vond schoonheid in kleine dingen 
vol levenslust, vol leefplezier 
  
Hoe zeer we je graag bij ons hielden 
hoe zeer je hier nog wilde zijn 
zo zeer zal nu de leegte vallen 
doch in onze mooiste herinneringen zal je bij ons zijn 
 
Moeder, moeke we zien je zo ontzettend graag. 
 
xxx 
Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

_______ 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 
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