Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in de goede gedachten van de herinneringen.

Martina was een toonbeeld van bekommernis en bezorgdheid om

de anderen, om haar kinderen en haar familie, om haar vele vrienden.
Bekommernis en bezorgdheid waren er ook om de kinderen in de klas
die ze met veel, heel veel geduld en zachtmoedigheid de allereerste
stappen leerde zetten in hun eerste schooljaren.

Martina hield van de schoonheid van het leven, vooral als het haar
omgeving ten goede kwam. Bereidwillige inzet en gulle vrijgevigheid
voor de anderen, altijd klaar om zichzelf weg te cijferen en anderen
dienstbaar te zijn.

Voor haar was het leven af. Ze had gekregen wat de Heer voor haar
had klaargelegd. Tevreden sloot ze haar ogen, heel stilletjes zoals ze
altijd was: ongemerkt, zonder anderen tot last te zijn.

Martina, je blijf het voorbeeld van iemand die zichzelf kan vergeten
om anderen gelukkig te maken en zo ook zelf gelukkig te zijn.




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
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Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Martina Peeters

Weduwe van Ernest Verheyen (11991)

° Breendonk op 13 oktober 1935
1 Reet op 26 september 2018,
voorzien van de Sacramenten der Zieken




