
 

Dhr. Pardon 

    

Emilius: de amateur-archeoloog 

               niet gele�erd, toch vol overgave en werklust   

               een museum uit de grond gestampt 

Emiel:    eigen koers varend, soms kort lontje maar   

                met het hart op de tong 

Milleke:  beetje luidruch g, de gezelschapsman 

                Lierke plezierke voor god en klein pierreke 

 

Na een bruisend leven zacht afscheid genomen. 



De familie dankt u voor uw blijken van deelneming. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

Verder van de wereld weg 

elke dag een beetje.  

Dichter naar de hemel toe  

elke dag een treetje ... 

Mil Pardon 

19 januari 1929 - 7 oktober 2016 

 

Zijn zoon 

 Eddy 

 

Zijn kleinkinderen 

 Erika en Erik 

 Jolien en Jannik 


