Mijn lieve man,
We hadden nog zoveel plannen. Op vakantie verveelden
we ons geen moment, het zijn tijden die voor eeuwig in
mijn geheugen staan geprent. Nooit heb ik me zo alleen
gevoeld, je bent nu echt bij me vandaan. Ik hou me nog
aan één ding vast dat iedereen elkaar daar, daar waar jij
bent, elkaar weerzien.
“Tot ziens”.

Maria

Rust zacht lieve papa (schoonpapa), we gaan je hier mis-
sen, we probeerden ons erop voor te bereiden, dat je er
vroeg of laat er niet meer zou zijn, maar zo onverwachts
viug ...
‘t Zou niet zo mogen zijn slaapzacht.

Gerda - Frans & Christel - Marcel



Je hebt ons nu verlaten

niet echt onverwacht, maar;
het doet toch veel pijn

ook al zal je in ons hart zijn.

Cindy - Roger & Jef, Benny,
Glenn - Charlotte, Robby - Elodie

Voor uw aanwezigheid,
uw vriendschap,
uw blijken van deelneming,
onze oprechte dank.
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Dankbare herinnering aan

De heer

Jules Huys
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