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Dag moeder,

Je leven kunnen we samenvatten in drie grote levenslijnen:

Je adolescentiejaren speelden zich af aan de Oude Schelde waar je samen met je zus een strenge
maar zorgeloze, guitige jeugd beleefde vol avontuur.

Na je huwelijk verhuisde je naar Wolvertem. Tijdens deze periode stond de zorg voor je echtgenoot
en kinderen centraal. Door spaarzaam te leven heb je ons alle studiekansen gegeven die jij in je
jeugd nooit gekregen had. Hiervoor zijn we je zo dankbaar.

De derde leeftijd, de tijd van zorgeloos genieten van je oude dag, de leuke momenten van je
opgroeiende kleinkinderen smaken, het samen genieten met ons vader van de kleine alledaagse
dingen, werd je door een tergend langzaam aftakelende ziekte grotendeels ontnomen.

Het was voor ons niet eenvoudig te zien hoe de geest van ons moeder beetje bij beetje ontnomen
werd, maar niemand kon inschatten hoe jij dit zelf beleefde.

Na jarenlange onrechtvaardige strijd heeft vandaag ook uw fysiek sterke lichaam zich overgegeven
zodat je vanaf nu eindelijk je welverdiende rust kan vinden.

Alphonse Robberecht haar echtgenoot

Robbie en Katleen Robberecht - Maere
Saartje en Pieter Robberecht - Ingelrecht
Sam Robberecht
Renaat en Hilde Robberecht - Baudewijns
Sanne en Greg Robberecht - Camerlinckx
Nore en Wietse Robberecht - Coen
Maud Robberecht
Ronny en Ann Robberecht - Grootjans haar kinderen en kleinkinderen

Georgette en Paul Christiaens - De Permentier haar zus en schoonbroer

Een woordje van dank gaat ook naar haar huisarts Dr. Greet De Vis en naar
het verplegend en verzorgend personeel en de vrijwilligers van rusthuis Van Horick te Wolvertem.

De afscheidsplechtigheid en asverstrooiing
hebben plaats gehad in het crematorium van Vilvoorde
in intieme familiekring.

Rouwadres: Stationsstraat 105 - 1861 Wolvertem



