Aan de tafel in de keuken
heeft iedereen uren gezeten.
Met een stralende glimlach
voor iedereen die langskwam.
Dag in, dag uit,
voor iedereen klaarstaan.
Trots en fier op de hele familie,
zoals je hele familie op jou.
Je hield van het leven,
van de bloemen,
bomen en planten
met echte groene vingers.
Met de weg vooruit.
Rust zacht daarboven.

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.
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Maria Van Gijseghem

Weduwe van Isidoor Clymans
Weduwe van Jan Boulangier

° Meise op 9 augustus 1924
t Willebroek op 27 april 2014



