Pa, Peter,

Je was nooit klagend, nooit vragend
je lasten in stilte dragend

je handen hebben voor ons gewerkt
je liefde heeft ons gesterkt.

Een man zo sterk als een boom

met gevoelens, diep verborgen, maar o zo vroom.
Een wijsheid niet te evenaren,

een wilskracht haast niet te bedaren.

Je sliep zacht in,

wetende dat jouw taak hier bij ons was volbracht.
Rust nu maar,

we zien je ooit wel weer.

Je kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen



De familie dankt u
voor uw aanwezigheid,
voor uw vriendschap,

uw bezoekjes

en uw vele blijken van medeleven.
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Alles verwaait met de wind van de tijd.

Maar wat de wind heeft gezaaid

krijgt zijn plaats in de schuur van de eeuwigheid.
(K. Gelaude)
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