
De strijd is gestreden, jouw pijn is voorbij. 

Ik probeerde je te helpen maar stond er zo machteloos bij. 

Je vechtlust was enorm, je werd alleen zo moe. 

 

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. 

Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven, 

heb je ons een heel stuk geluk en ontze end veel liefde gegeven. 

 

Opa is nu voor ons als een ster in de nacht 

die brandt daar heel hard tot recht in ons hart. 

Met een ruimteraket gaan we opa bezoeken. 

 

Je dochters zullen je missen. 

Ik zal je missen, mijn steun en toeverlaat. 

Lieve schat rust nu maar zacht. 

 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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