
Zuzu, mijn enige en onschatbare zus. 
Je bent mij ontglipt, weggegaan zonder afscheid te nemen. 
Heel ons leven was zo nauw met elkaar verbonden.  
Onze zusterliefde was onverwoestbaar, sterk. 
Destijds, bij je vertrek naar Congo, voelde ik mij diep 
bedroefd. Maar het afscheid was maar tijdelijk.  
Nu is het definitief. 
Zuzu, voor je petekind, je oogappel. 
Zuzu, voor je twee “lievekes” Helena en Louisa. 

Zuzu, voor je schoonbroer “haar Louis”. 
Zuzu wij blijven je allen met veel genegenheid gedenken. 
Mijn Zuzu, ik dank je voor al het moois dat wij samen 
mochten beleven. Voor al wat je voor mij betekend hebt. 
Ik omhels je met al mijn liefde. 
Ik zal je missen. 
        Je Lin. 

  
_______ 

 
 

Met een “kwinkslag” en een “glimlach” 
nam ze ons dikwijls te grazen. 

 

 

God zag 
dat de beklimming van de Kilimanjaro 

te lang en te zwaar werd. 
 

Toen zei hij 
“Kom Joanna. Kom in mijn Tipoi, Ik zal U omarmen.” 



 ________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 
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 † 
 

Dankbaar gedenken wij 
 

MEVROUW 

Joanna Deroover 
 

Weduwe van Michel Fourdin (†2008) 
 

° Vilvoorde op 28 maart 1925 

† Kapelle-op-den-Bos op 10 juli 2014 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

uw troostend woord of uw stil gebaar. 


