
Moeke,  
 

Bedankt voor de warme thuis die je ons geboden hebt. 

Samen met Peter, een mooie halve eeuw lang.  

Maar ook toen je hem tien jaar moest missen. 

Je hebt moedig voortgezet wat jullie samen al die tijd 

gedaan hebben : goed zorgen voor de kinderen  

en kleinkinderen. 

Wij hebben intens samengeleefd,  

daarom valt het afscheid ons zo zwaar. 

Maar ga gerust, 

Zoals jij ons steunde,  

Steunen wij elkaar, 

Zoals jij ons hielp,  

Helpen wij elkaar, 

Zoals jij van ons hield, 

Houden wij van elkaar. 

We nemen een voorbeeld aan jullie, ons leven lang. 
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Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


