
Papa, 

 

Je hebt je heel je leven voor vele dingen onbaatzuchtig 

ingezet. 

Te veel om op te noemen, soms ben je er voor beloond, 

soms ook niet… 

Toch bleef je altijd in het goede van de mensen geloven. 

En je probeerde om dit ook aan ons door te geven. 

Toneel, Carnaval, Land Rovers. Alles met de volle passie. 

Net zoals het helpen van ons bij eender welk project. 

We hadden nog wel wat op stapel staan, en je was nog 

niet van plan om te vertrekken. 

Weet dat velen je gaan missen, maar wij wel het meeste. 
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