
Dankbare herinnering aan 

 

Christoffel (Kris) Plaisant 
 

Echtgenoot van  

Els Van Campenhout 
 

Geboren te Londerzeel op 25 juli 1950, 

onverwachts thuis overleden te Ramsdonk 

op vrijdag 18 maart 2022. 

 

 

 

Zijn echtgenote, zoon, kleinkinderen en de familie 

danken u voor uw aanwezigheid, 

uw troostend woord en elke vorm van medeleven. 

Avondliedeke 

't Is goed in 't eigen hart te kijken 

Nog even vóór het slapen gaan, 

Of ik van dageraad tot avond 

Geen enkel hart heb zeer gedaan; 
 

Of ik geen ogen heb doen schreien, 

Geen weemoed op een wezen lei; 

Of ik aan liefdeloze mensen 

Een woordeke van liefde zei. 
 

En vind ik, in het huis mijns harten, 

Dat ik één droefenis genas, 

Dat ik mijn armen heb gewonden 

Rondom één hoofd, dat eenzaam was... 
 

Dan voel ik, op mijn jonge lippen, 

Die goedheid lijk een avondzoen... 

't Is goed in 't eigen hart te kijken 

En zó z'n ogen toe te doen. 

     Alice Nahon 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Alice+Nahon
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