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St. Paul-le-Jeune, 23 juni 2011

Donderdag morgen, het ruisen van de bomen maakte 
me wakker. Het is nog vroeg. Hier slaap ik zoals 
vroeger thuis. Met het raam open. Dan luister ik naar 
het ruisen van de wind.

Achter ons huis stond er een ganse rij populieren. 
Als de wind erin waaide was het zo zalig om in te 
dommelen. 

Vanmorgen werd ik gewekt door een zacht geruis. 
‘k Bleef er liggen op luisteren en dacht aan vroeger 
thuis, daar kon je naar de wind, maar ook naar de 
regen liggen luisteren, tot je ervan in slaap viel.

Het was half zes, nu hoorde ik er ook regen bij.  
De regen en de wind wiegden me, zoals ik jong was, 
terug in slaap. Het was kwart voor acht al, voor ik 
terug wakker werd.

Nu moest ik niet op de melkkar, voor mijn ronde 
zoals vroeger. Onze va [Juul] zou me zeker allang 
geroepen hebben. ‘Frans, ‘t is tijd, goesting of geen, 
regen of genen regen, d’er uit, de klanten wachten!!‘

Terwijl ik aan het turnen was en naar de bomen hier 
achter het huis staarde, dacht ik!! Wat is dat al lang 
geleden! 
  Nu turnen met Michel Bottu
  Één twee één twee
  Door de knieën gaan
           Goed zo!

Opa

Aan Allemaal,
da’s om niemand te  
vergeten,

[ brief aan zijn kleinkinderen ]


