FREDDY MAES

° Kapelle op den Bos op 6 juni 1945
T Bonheiden op 14 oktober 2019

Dag Freddy, papa, opa,

Je was een ondernemende man,

liefst met alle touwen in handen.

Je job zorgde voor veel stress, maar je tuin,

de fruitbomen en druiven in de serre brachten je
tot rust. Verre reizen en de Belgische zee zorgen
voor verstrooiing, ons mama altijd aan je zijde.
Je was nieuwsgierig, en je was intelligent:

lokale politieke issues, de beurs, kleine en grote
wereldproblemen, ze hadden allemaal weinig
geheimen voor jou.

Je wist het niet altijd even gemakkelijk over te brengen,
maar je wist gewoon heel veel.

Je hield enorm van je kleinkinderen, je was een fiere

en plezante opa.

Maar sinds 2012 was je in strijd. In strijd meft jezelf,

met je lichaam, met de beperkingen van de medische
wereld. De laatste strohalm was een nieuwe open
hartoperatie. Die strohalm zag je eerder als een gevaar
dan als een oplossing. Ook foen nam je de touwen in
handen en je koos zelf je moment.

Maandag 14 oktober, heb je het leven moedig
losgelaten en hebben wij je moeten laten gaan.

Dank je voor alles wat we je ons kon geven. Rust zacht.
Marie-Jeanne, Kristin, Pieter, Klaas, Kato en Theodore
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