
 

Als ik doodga, huil maar niet, 
ik ben niet echt dood moet je weten, 
het is “de heimwee” die ik achterliet. 
Dood ben ik pas als jij die vergeet. 
 
En als ik doodga, treur maar niet, 
ik ben niet echt dood moet je weten, 
het is “het verlangen” dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. 
 
Als ik doodga, huil maar niet, 
ik ben niet echt weg moet je weten, 
het is maar “een lichaam” dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten. 

 

 
Liefdevolle herinnering aan 

 

Mevrouw 
 

Maria Van der Taelen 
Echtgenote van Frans Van Humbeeck 

 

° Willebroek op 14 september 1945 

° Willebroek op 9 januari 2021 



De familie dankt iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 
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