DANKBAARHEID

Een roos ontving ik, onverwacht,
lijk ik nooit mooier zag.

'k Heb lang gezocht en nagedacht
hoe ze wel heten mag.

Ze straalde lijk een lentefee,
gelijk een bruid in mei.
Haar geur verdreef de lucht die wee
en bedompt was rondom mij.

Nooit straalde in huis een frisser geur,
bedwelmend. Ik was verrast;
zo teer en helder was haar kleur,
doorschijnend als was 't albast.

Een wondre roos, die je zelden ziet,
te weinig gekend en verspreid.
Ze bloeit in ieders hofken niet;
haar naam is: DANKBAARHEID.

E. Van den Hooie
Tekst gekozen door Mathilde
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Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Mathilde Van Zaelen
Wij danken iedereen voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar. Geboren te Blaasveld op 25 februari 1919

en te Kapelle-op-den-Bos in Huis Paaleyck
van ons heengegaan op 4 december 2025.
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