
Liefdevolle herinnering aan 

 

De heer 

Paul Ceuppens 
 

Zoon van Rik (†) en Bernardine (†) Ceuppens - Van Loock 

 

Geboren te Elewijt op 5 september 1951 

en thuis te Mechelen onverwacht 

van ons heengegaan op 23 juli 2020. 

 

 

We hebben afscheid genomen rond zijn asurne, 

in het crematorium Daelhof op vrijdag 31 juli 2020. 

 

Aansluitend volgde de asverstrooiing 

op het kerkhof van Elewijt. 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

De familie dankt iedereen 

van harte voor uw medeleven 

en genegenheid. 

‘Laat mij maar gewoon mezelf zijn, 

da’s al moeilijk genoeg’ 

 

uit het liedje ‘Spiegel’ 

van Tourist LeMC en Raymond van het Groenewoud 


