
Ik verlaat degenen die ik liefheb 

Om degenen die ik liefhad weer te zien. 

 

 

De heer  

Freddy Verbesselt 
 

° Wolvertem op 21 juni 1951 

† Mechelen op 22 december 2021 

 

 

Echtgenoot van Reinelde De Boeck 

Lieve papa van Gregory en Annemieke 

Trotse opa van zijn oogappeltje Zoë 

Volgens de wens van Fred 

hebben we in intieme familiekring afscheid genomen 

tijdens de asverstrooiing op de strooiweide 

van het crematorium Daelhof te Eppegem-Zemst. 

Omringd door zijn geliefden en gedragen 

door een warme zorg heeft Fred dit leven 

verlaten. 

De sterkte van de liefde voor elkaar gaf hem 

de moed en kracht in de laatste dagen. 

Er waren nog zoveel vragen en leuke dingen 

om te doen, maar het kon niet meer,  

het wordt nooit meer zoals toen. 

De leegte die achterblijft wordt gevuld  

met mooie herinneringen en het gemis  

zal tastbaar blijven. 



 

 

 

Met dank aan dr. Wagemans, het verplegend 

personeel en het team van de palliatieve zorgeenheid 

“De Mantel” van het AZ Sint-Maarten te Mechelen 

voor de liefdevolle zorgen. 

 

Ook speciale dank aan de buren, vrienden en familie 

voor de steun en de warmte in de moeilijke momenten. 

 

 

 

Rouwadres 

  Vroonbaan 97 - 1880 Kapelle-op-den-Bos  

Online condoleren   

  www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

een troostend woord of stil gebaar. 
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