Nooit klagen, niets vragen, vooral niet zagen.
Je hebt je pijn in stilte gedragen.

Een leven lang heb je hard gewerkt.
Optimistisch, vol moed, kracht en sterkte.
We dronken samen een glas Porto.

Op het afscheid van je leven.

Voor altijd blijven we herinneren.

De levenswijsheid die je ons hebt gegeven.




Wij danken iedereen

voor de geboden steun,

een froostend woord of een stil gebaar.
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