Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.

Maar als de dagen knellen gaan
zij ziek wordt, moe en benauwd.
Bid je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt.




Wij danken u voor uw aanwezigheid, 'I'
froostend woord of stil gebaar.

Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Melanie Moortgat
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