
 

Nu is ‘t de tijd van treuren 

en lijden om jouw verre hand. 

Van ziekelijk staren in de vlammen, 

je naam noemen, te herproeven 

wat me toch zo dierbaar was. 

 

IJlen, kwijnen en pijnen lijden, 

vanbinnen weggevreten door 

een bijtend brandend lied. 

 

Nu is ‘t de tijd van laten verglijden 

en niet meer om te zien 

naar zonnige tijden 

van vreugdelach en klaterwoordenwijn, 

waar ik je om me heen wist zijn. 

 

Nu is ‘t de tijd van wachten, 

van niet meer leven, 

alleen nog smachten 

naar onbereikbare, allesverbrandende, 

levenverterende zomernachten. 

 
Kristel D’Huysser 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

Verder van de wereld weg 

elke dag een beetje.  

Dichter naar de hemel toe  

elke dag een treetje ... 

Liefdevol aandenken aan 

 

De heer 

Joseph Boonen 
“Çois” 

 

Echtgenoot van Mieke De Keersmaecker 

 

Geboren te Londerzeel op 19 juli 1950 

en thuis te Leest zachtjes van ons heengegaan 

op 25 februari 2020. 


