
 

 

We hielden veel van je,   

maar onze liefde was zonder woorden en met sluiers bedekt. 

Toch laat ze zich nu horen en verbergt ze zich niet langer. 

En weet dat het altijd zo geweest is,  

dat de liefde zich pas doet kennen, als het afscheid komt.  

Kahlil Gibran 

 

 

 

Liefdevolle gedachtenis aan 
 

Jozefa Meys 
“Moeke” 

 

 

° Grembergen op 6 augustus 1940 

† Mechelen op 17 maart 2020 

https://wijsheden.com/7Levensles/Levensles.html


 

 

Macht zei tegen de wereld: “Je bent van mij.” 

Liefde zei tegen de wereld: ”Ik ben de jouwe.” 

De liefde won. 

                                      Rabindranath Tagore  
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