Stil en onverwacht ben je van ons heengegaan. Zonder
jou voelt alles anders, leger, kouder. Je stond altijd voor
ons klaar, onvoorwaardelijk, zonder aarzeling. Je gaf
ons geborgenheid, liefde en kracht. Dat was wie je was,
dat was jouw leven.

Als echtgenoot was je een rots,

Iemand op wie altijd gebouwd kon worden.

Je liefde was diep, je trouw onwankelbaar.

Nu moeten we zonder jou verder, maar hoe, dat weten
we nog niet.

Voor je zoon en dochter was je een baken, een voorbeeld,
een veilige plek. Je hebt hen geleerd wat het betekent
om sterk te zijn, maar nu moeten ze die kracht zonder
jou vinden.

De leegte die je achterlaat is niet te beschrijven.

We missen je. We zoeken je.

Maar je bent er niet meer. Toch blijf je in alles om ons
heen: in onze herinneringen, onze verhalen, ons hart.
We dragen je met ons mee, elke dag opnieuw. Want
wie zo geliefd is als jij, wordt nooit vergeten.



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

troostend woord of stil gebaar.
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