
Als een droeve traan  

is een leven van ons heengegaan. 

Haar kracht en sterke levenswil  

zijn ons bijgebleven. 

 

De laatste dagen werden me te zwaar,  

mijn lijden te groot,  

daarom moest ik u verlaten. 

Zo blijft de traan dan even een stille mijmering  

en drager van een lieve herinnering. 

 

Lieve kinderen, familie en vrienden  

dank voor uw goede zorgen  

dank voor elk bezoek. 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

 

  

 

Dankbaar gedenken wij 

 

Mevrouw 

Irène Puttemans 
 

Weduwe van Cyriel De Baeck (†2005) 

 

° Humbeek op 6 december 1942 

† Kapelle-op-den-Bos op 9 september 2025 

 

 


