
 

Liefste Bobonne 
 

Dankjewel voor alle keren dat je ons liet stralen 

Dat je zoveel liefde gaf en zelfs ons verdriet kwam halen. 
 

Dankjewel voor alle keren dat je er was met wijze raad 

Zoveel geduld je ook had, je was onze steun en toeverlaat. 
 

Dankjewel voor alle keren dat we zo vaak samen waren, 

soms onverwacht 
Je zag je kleinkinderen en achterkleinkinderen zo graag,  

je grootste kracht. 
 

Dankjewel voor alle keren dat je moed had en een wil om 

te leven 
Je had warmte, gezelligheid en altijd een vrolijke lach,  

je hebt ons de zon gegeven. 
 

Dankjewel voor alle keren dat je eeuwige vriendschap gaf 

en intense zorgen 
Je gaf ons en vele anderen de allermooiste herinneringen, 

voor gisteren, vandaag en morgen. 
 

Tegen onze wil moeten we je nu laten gaan…dankjewel  
liefste Bobonne voor je kleurrijk bestaan 

 
We houden je vast voor altijd in ons  ♥ 



__________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

Eddy Huybrechts en Marie-Rose De Backer (†) 

Serge Huybrechts en Marleen Verbinnen 

Annelies Huybrechts en Olivier Niederkorn 

Isana, Alyssa, Yuna, Sarah, Maaike, Ruben 

Léander, Giliam 

 

danken iedereen 

voor de geboden steun, 

het troostend woord of stil gebaar. 

† 
 

Dankbaar gedenken wij 

 

MEVROUW 

Gaby De Smet 
 

Weduwe van Guy Huybrechts (†2001) 
 

° Zemst op 2 februari 1929 

† Mechelen op 29 december 2021 


