Mijn man,

Ik denk aan jou

aan toen je er nog was
hier dicht bij mij.

Ik denk aan jou

want aan jou denken
maakt mij weer even blij.
Maar ook verdrietig
omdat ik je zo mis
Omdat het sindsdien
gewoon toch niet meer
hetzelfde is....

Soms is er zoveel wat we voelen
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen
De kinderen




.I.

Dankbaar gedenken wij

De heer
Hedwig Lauwereyns
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