Het werd avond.
Zijn wij uitgevochten vroeg de man
wij zijn vitgevochten zei een engel

en hij tilde de man op,
hield hem tegen het licht
en zei: je bent doorzichtig, nu.

Laat me maar los, zei de man
en de engel knikte en liet hem los.

Liefste vake,

Wij willen je graag bedanken voor alles wat je voor
ons hebt gedaan. Altijd stond je voor ons klaar!
We hadden je graag nog duizend kussen

en knuffels gegeven, maar dat kon niet meer.

Wij zien je graag
voor eeuwig en altijd,
onze liefste rebel v

Annick, llse en Johan
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froostend woord of stil gebaar.
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