


In ons hart blijven we je dragen,
In ons hart blijf je bestaan,

Aan dat ene plekje in ons hart,
Daar komt niemand meer aan.

Lieve herinnering aan
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Zal het ooit wennen, jouw stem niet meer te horen?
Zoveel hadden wij elkaar nog te vertellen.
Zoveel wou ik je nog vragen.
Het antwoord heet nu stilte.

Zal het ooit wennen, jouw warmte niet meer te voelen?
Zo geruststellend, jouw levensadem.
Zoveel wou ik nog van je houden.
Nu is er alleen nog die kilte.

Zal het ooit wennen, jouw naam niet meer te noemen?
Zo teder als een kreet.
Zo wou ik je nog roepen.
Jouw naam klinkt nu als een echo.

Maar ik wil niet dat het went,
Want jij was onvergetelijk,
buitengewoon.

Jan-Frans Lindemans


