
 

Ik wil nog even... 

Ik wil de dag van morgen nog even laten wachten. 

Ik wil nog even luisteren naar jouw stilte. 

Ik wil nog even vasthouden wat is geweest, 

denken aan vroeger, weten dat jij niet weg bent, 

dat jij niet ophoudt, 

dat jij hier blijft en onmogelijk verdwijnen kan. 

Dat jij nu vrede hebt, dat jij nu vrij bent, 

zonder pijn en zonder zorgen. 

Ik weet dat morgen niet zal zijn 

zoals ik ’t vroeger had bedacht, 

dat ik je zo ontzettend veel zal missen. 

Maar ik zeg dank voor alles wat je voor ons was, 

gek dat ik dat nu gemakkelijker zeg dan ooit tevoren. 

Ik mis je… en daarom 

wil ik de dag van morgen nog even laten wachten. 
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Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 


