Moeder,

Je was een lieve en bezorgde vrouw. Je leerde ons
dankbaar zijn voor kleine dingen. Je leven was niet
altijld gemakkelik maar samen met ons vader hebben
jullie ons een fijne tijd bezorgd.

Oma,

Nooit zullen we vergeten hoe bezorgd je om ons was:
onze gezondheid, onze schoolresultaten, onze toe-
komst, ... je was er constant mee bezig. We gaan

sowieso ons best blijven doen!

Dank je wel voor alles! We gaan jou nooit vergeten!

je kinderen, je kleinkinderen en je achterkleinkinderen ¥




Bewaar wat fijn is, of het nu groot of klein'is ...

Hou vast wat raakt, laat los wat niet gelukkig maaki!

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun

froostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

lrena De Maeyer

Weduwe van de heer Paul De Saegher (12020)

° Doel op 13 december 1939
T Mechelen op 3 februari 2023



