De zon schijnt,

vreugde, een pijntje, een lachje

Een onweer komt,

ongevraagd, onverwacht, ongewild

Dan komt de pijn, een grote pijn ... en de angst
Je vecht, je ondergaat, je krijgt het moeilijk

Je bent het gevecht aan het verliezen

Je toont je kracht, een enorme kracht,

sterk en foch zo breekbaar

Het wordt duister, een laatste fraan ... wij zijn samen,
hand in hand met onze pa, jouw grooftste liefde
en meft je zoon

Ons ma, mama, niemand was zo sterk als jij ...
Wij houden van jou, slaap zacht ...



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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Liefdevolle herinnering aan
Mevrouw
Marie Louize Van Der Aa
Echtgenote van Julien Clerbout

Geboren te Hombeek op 25 juni 1939
en te Jette in het U.Z. Brussel van ons heengegaan
op 21 juli 2019, gesterkt door haar geloof.



