
Beetje bij beetje moesten we je verlaten.  

We konden uiteindelijk niet meer met je praten.  

Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer.  

De mama van vroeger was je niet meer.  

We zagen heel goed je stille verdriet.  

Maar helpen konden we je niet.  

 

 

 

† 
 

Liefdevolle herinnering aan 
 

MEVROUW 

Paula De Bleser 
 

Weduwe van Louis Van Baelen 
 

° Tisselt op 13 juli 1926 

† Mechelen op 15 december 2019 

 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

 

 

 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

 

 

 


