Je wilde nog zoveel

maar had niet meer de kracht.

Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden,
al je zorgen en verdriet

behoren nu tot het verleden.

Rust nu maar uit.

Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, het valt ons zwaar
van jou te moeten scheiden.

Lieve familie en vrienden,
dank voor uw goede zorgen,
dank voor elk bezoek.




Wij danken u voor uw aanwezigheid,

froostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

.l.

Dankbaar gedenken wij

Luc De Graeve

Geboren te Ukkel op 3 augustus 1956
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten
van ons heengegaan op 23 juli 2022,
gesterkt door zijn geloof.

Zoon van Albert De Graeve (1) en Marie-Joseph Baeyens ()



