
 

Moeke,  
 
Levenslange vreugde, altijd content, nooit geklaagd.  
Altijd geleefd voor een ander, op het einde geleefd door dementie.  
 
Geluk in de kleine dingen, geen traan getoond.  
Je zien lijden de laatste week was hartverscheurend, gaf me een machteloos 
gevoel. Ik kon er alleen maar voor je zijn, mijn aanwezigheid zou je rust  
geboden hebben volgens anderen.  
Daar vind ik troost in, ondanks alles besefte je misschien wel dat ik er was.  
 
Ik zei dat het oké was, dat je naar ons vake kon gaan.  
Weten dat jullie weer samen zijn, voor altijd, geeft me een warm gevoel  
maar maakt dit verdriet niet draaglijker.  
 
Er vloeiden 3 traantjes en weg was je, verlost van alles.  
Weer je eigen zelf, hierboven. Verenigd met ons ‘Piereke’.  
 
Ik draag je in me mee, houd je dicht bij mij met alle herinneringen en  
momenten die ik deelde met jou en zeg je elke dag dat ik je graag zie,  
mijn engeltje.  
 
Je curieuze kleindochter, Demi.  
 
Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.  



De familie dankt iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 
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Dankbare herinnering aan 

 

MEVROUW  

Maria Van Aken 
Weduwe van Marcel Gustaaf Van der Elst 

 

Geboren te Leest op 26 oktober 1930 

en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten 

van ons heengegaan op 22 oktober 2021. 

 

Lid van het Boerenfront te Leest 


