
Moeke, 

Jij was een fiere, zorgzame vrouw! 

Jij was een behulpzaam persoon! 

Jij had een hart voor kinderen en zieken! 

Maar…. 

Toen viel Vake weg en kwam je ziekte naar boven. 

We verloren je meer en meer. 

Woorden waren zoek, gedachten kwamen en gingen. 

Je was boos, verdrietig, bang! 

Maar soms kwam er ook nog een glimlach op je gezicht. 

Af en toe kreeg je zelfs de slappe lach. 

 

Moeke, 

Nu ben je bij Vake! 

Doe hem de groetjes van ons! 

Bedankt voor wie je was! 

 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 



__________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

het troostend woord of stil gebaar. 

† 
 

Dankbaar gedenken wij 
 

MEVROUW 

Fanny Lauwens 
Weduwe van Willy Neefs (†2016) 
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