Dankbare herinnering aan

Pater (Gustaaf) Herman

Van de Sande
Assumptionist

Geboren te Mechelen op 18 juli 1934
Hij verbond zich aan de Assumptiegemeenschap
op 29 september 1956 te Taintignies

Hij werd priester gewijd te Leuven op 10 februari 1963
Was leraar aan het Sint-Theresiacollege
Pastoor en ere-pastoor van Ramsdonk
Onderpastoor en pastoor van Kapelle-op-den-Bos
Aalmoezenier in het woonzorgcentrum Akapella

Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij overleden
in het woonzorgcentrum Akapella
te Kapelle-op-den-Bos op vrijdag 8 november 2019

Dankbaar zijn wij om zijn dienstbaarheid als religieus
in de Assumptie, als leraar in het Sint-Theresiacollege,

als pastoor in de parochies Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos,

als aalmoezenier in het woonzorgcentrum Akapella.

Priester zijn in deze tijd,

is proberen de droom te vervullen
van de Man van Nazareth:
weldoende rondgaan,

houden van de mens

over zijn gebreken heen,

brood zijn, dat gebroken wordt,
wijn, geperst uit duizend druiven
van dagelijks leven

tof vreugde en bevrijding van velen.

Is telkens opnieuw kiezen

met een blij hart wat God wil

en met een klein hart

volhouden de mens te dienen,

is gekruisigd worden

op deze twee balken:

op het geloof dat God gelijk heeft

en op de ervaring van eigen onmacht

Priester zijn

is mee de focht maken dag na dag
met mensen die zoeken,

houvast voor gelovigen,

eerlijke gezel voor allen,

een kleine profeet van Gods grote liefde,

en is ook gewoon maar mens zijn.

(Ward Bruyninckx)



Om uw aanwerzigheid, uw gebed en meeleven
danken u de confraters
en de familie Van de Sande - Van Looy

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
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