Dit kaartje geldt als warm aandenken aan

Vic Clerbout

Geboren te Mechelen op 8 maart 1953
en thuis te Hombeek
zachtjes overleden op 5 februari 2026

Voor iedereen die een plekje in zijn hart
wist te veroveren

Liefste papa,
Liefste opa Vic,

Je gaf ons steun, kracht en raad om onze weg
in het leven te bewandelen. Je hielp ons zoeken,
falen, struikelen, genieten en aanvaarden.

Je verlangde niets, maar gaf zoveel.

Nu geven wij je schoonheid terug in de vorm van een
boom, die zal wortelen op de plek die de jouwe was.

Hij zal er groeien onder het gekakel van kippen
en het gejoel van Onno & Elliot (die af en toe een tak
van je kruin zullen sjotten, maar daar kan je wel tegen).

Daar zal jij staan en blijven, bij ons, onder het
goedkeurend oog van de maan en de zon.




houden

als ik kon kiezen
dan zou ik je houden
dan zou ik je sparen

genezen, bewaren

als ik kon kiezen
dan zouden we samen
nog tientallen jaren

als ik kon kiezen
verkoos ik het leven
de rust, het gerief

als ik kon Riezen
dan nam ik geen afscheid
maar had ik je bij me
en

eindeloos lief

Stijn De Paepe

We nemen afscheid in intieme familiekring.
Nadien zal zijn asurne een plaatsje krijgen
in de warmte van zijn gezin.

Rouwadres:
Geert Clerbout & Rebecca Resseler
Onno & Elliot
Moststraat 3 - 2811 Hombeek

Online condoleren:
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Met bijzondere dank aan
Carine, Helena en Sandra
voor de warmte en goede zorgen.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
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