Wouter,

Je wou zo graag leven
Maar het laatste beetje was op
Je lichaam ontnomen van alle krachten

Er is niets dat moeilijker is

dan de dingen te wensen en

te aanvaarden zoals ze zijn

Wij vragen allemaal "Waarom?"
Een antwoord is er niet

Bedankt voor je echtheid, je waarheid, je gulheid
Voor je lach van elke dag

Wij koesteren de mooie herinneringen

Jij bent voor altijd in ons hart.

Vaarwel Wouter

Nancy en Karine
Bon voyage Wouter

Irma, Davit, Miguel




Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

froostend woord of stil gebaar.
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