Als straks de zon toch weer zal schijnen,
en hoog boven aan de hemel staat,
dan weet ik dat er met die stralen
een glimlach naar beneden daalt.
Nu kun je over ons waken,
eens zullen we weer samen zijn,
tot dan moeten wij hier verder leven

maar zal je steeds in mijn gedachten zijn.




.|.

Liefdevolle herinnering aan

DE HEER
Karel Van Praet
Wij danken u voor uw aanwezigheid, ' De Snor '’
troostend woord of stil gebaar. Echtgenoot van Marie Louise Laenen

° Willebroek op 12 november 1948
+ Hombeek op 3 mei 2019
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