Lieve opa,

Ik wou dat ik terug klein kon zijn,

Dan voelde ik niet deze pijn,

En kon ik terug even dicht bij jou zijn.

Je hebt je hele leven lang

Ons alles gegeven wat je kan!

De herinneringen waren warm en fijn Een
steunpilaar,

een warme lach Een knipoog, een trotse blik.
Weet lieve opa, je leeft in ons hart verder,
vergeten doen we je nooit!

Samen met alle mooie momenten

die we hebben mogen beleven met jou.

Ik ga je missen opa! Wij allemaal ...

Tot we elkaar terug tegenkomen...

Liefs, je kleindochter Emma



Frans Kestens

‘Swake’

Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

het tfroostend woord of stil gebaar.
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