Vake, je was een eenvoudige man:

je vond jouw gezin veel belangrijker dan rijkdom.

Vake, je was een gelukkige man:

jouw gezin rond jou, een kaartje leggen,

eens uit eten gaan, ... meer had je niet nodig.

Vake, je was een guitige man:

wat genoot je van de reacties van de kleinkinderen

en achterkleinkinderen na een plagerijtje.

Vake, je was een gelovig man:

zolang het kon wekelijks naar de kerk,

paternoster lezen voor de mensen die het nodig hadden,
naar Scherpenheuvel met de fiets, ...

Vake, je was een zorgzame man:

toen moeke ziek werd, verzorgde je haar zo goed je kon.

Vake, bedankt dat je ons vake was.
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