Zoals een blad in 't herfstgetijde
geruisloos breekt en nederglijdt,
zo vliet gij weg van onze zijde
en laat verweesd ons voor altijd.

Wij denken met gedempt verblijden
hoe mild uw leven is geweest,
hoe gretig gij de tafel spreidde:
elk samenzijn was u een feest.

Nooit zal uw beeld in ons vervagen,
geliefde moeder, goed als brood.
Uw hart leeft langer dan uw dagen,
uw liefd’ is sterker dan de dood.

Miel Keuleers




Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

-l- Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Elsa (Els) Verlinden
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