Een moeder is een lichtje
dat nooit dooft
in je hart enin je hoofd

Als de zon je kust

En op je huid uifrust

Als de wind je aait

En door je haren waait

Als de regen je streelt

En met je franen speelf

Als de wolken je bedekken
En je geluk laten ontdekken
Als de mist je vervaagt

En je glimlach draagt
Weet dan dat ik je zeg

Ik ben nooit écht ver weg
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Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW
Maria Verret
, o ‘Marieke’
Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar. Weduwe van Raymond Lambrechts

° Hofstade op 19 april 1930
T Lippelo op 15juli 2019
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