Sterven doe je niet ineens

Maar af en toe een beetje

en ieder beetje dat je sterft

‘t is vreemd, maar dat vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan,

Je zegt: “lk ben wat moe”,

Maar op een keer,

dan ben je aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Je laatste woord, onbewust,

nog op je lippen.



.I.

Liefdevolle herinnering aan

De heer

Willem Meuldermans

Weduwnaar van Henriette Janssens (12021)
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