
Ma, 

We zijn dankbaar voor wie je was,  

voor de vele jaren die we met je kregen en  

voor alles wat je voor ons betekende. 

 

Oma, 

Je had geen grote woorden nodig.  

Je liefde zat in kleine en grote dingen,  

in klaarstaan zonder aarzelen,  

in er altijd zijn voor ons. 

 

Oma Tisselt, 

Je genoot van ieder bezoek,  

van kleine handjes en vrolijke lachjes.  

Nu denken wij met een glimlach aan jou terug. 

We missen je nu al. 

† 
 

Dankbaar gedenken wij 

 

Mevrouw 

                   
 

Weduwe van  le   an den  ergh  †  -  -      

 

 eboren te  eest o    maart      

en te Willebroek in het WZC Ten Weldebrouc 

zachtjes ingesla en o   4 november  0 5, 

gesterkt door haar geloof. 

 

 id van de Koninklijke Fanfare “Willen is Kunnen” 

 id van Okra en Samana 



_____________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 

 880 Ka elle-o -den- os -  8   Hombeek-Mechelen - Tel. 0 5  0 40 45 

 

 

 

Wij danken iedereen voor zijn steun, 

troostend woord en stil gebaar. 


