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Mijn lief 

De dood, dat is geen kist, geen speech, geen graf. 

Geen magere Hein, geen vonnis en geen straf. 

De dood zijn engelen, die met zachte hand 

mij dragen naar een ver en lieflijk land. 

En jou en mij breekt hij niet uit elkaar, dát nooit 

Mijn lief, ‘k zal dichter bij je zijn dan ooit. 

Toon Hermans 


